
We nemen de route naar links, richting 

knooppunt 10 en het dorp Loker. Onderweg 

komen we links opnieuw een Britse 

begraafplaats tegen.  

Let op het eenzame graf aan de buitenkant ervan. 

Hier ligt de Ierse majoor én Brits parlementslid Redmond 

begraven. Hij streefde voor en tijdens WOI naar een 

onafhankelijk Ierland. Hij sneuvelde tijdens de mijnenslag, 

juni 1917. Vandaag staat hij symbool voor een verenigd en 

onafhankelijk Ierland. Wat verder komen we rechts Huize 

Godtschalck tegen, een instelling bijzondere jeugdzorg. 

We vervolgen onze weg naar knooppunt 10. 

Aan knooppunt 10 gaan we richting knooppunt 44. We 
komen aan de kerk. Aan de ingang ervan bevindt zich 
onze volgende halte. Wie alleen de wandellus Loker 
loopt, komt hiermee aan de laatste halte. Teksten pag 44 
en 45 

In het centrum van Loker, dichtbij het 

dorpsonthaalpunt met de infoborden, zien we 
op de hoek van het speelplein doorverwijspaal 
nr. 9065 naar knooppunt 44.  

Hier start ook de wandel lus vanuit Loker. We gaan die 
richting uit, en van knooppunt 44 wandelen we naar 

knooppunt 45. Hier houden we halt. Teksten pag. 22 
en 23 

 

 

 

 

We lopen van knooppunt 45 verder naar knooppunt 

46, en van daar stappen we de holle weg 

in naar knooppunt 37. Nu komen we op bekend 

terrein: opnieuw van knooppunt 37 naar 

knooppunt 92 en dan naar 40, voorbij halte vier 

– waar we nogmaals stilstaan en genieten van het mooie 

uitzicht, en het loflied van Franciscus tot ons laten 

doordringen! 
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Voor zij die de grote wandeling doen.  

Van knooppunt 40 gaat het nu naar rechts, naar 

knooppunt 39. Links van ons liggen de wijnvelden van 

het wijngoed ‘Entre Deux Monts’ en boven ons zweeft 

de kabelbaan. Aan de voet van knooppuntpaal 39 

houden we weer halt. Teksten pag. 50 en 51  

 

Hier wijken we wat af van het 

wandelnetwerk. We stappen niet door de 

wijnvelden, nemen dus niet richting 

knooppunt 61, maar lopen langs het 

kapelletje naar de grote baan, de Rodebergstraat. We 

dwarsen die Rodebergstraat, gaan naar links en slaan 100 

meter verder rechts, de Kleine Bergstraat in. Zowat 120 

meter verder komen we aan doorverwijspaal nr. 9434, 

richting knooppunt 14. We gaan die richting uit, naar 

knooppunt 14. Onderweg dwarsen we de Bellestraat. 

Van knooppunt 14 wandelen we naar knooppunt 8, 

dwars door het mooie natuurreservaat ‘De 

Broekelzen’. Aan knooppunt 8 volgen we de weg 

naar knooppunt 7.  Je komt langs één van de stilteplekken- 

bij de poel- op het stiltepad. Het is onze voorlaatste halte. 

Teksten pag. 54 en 55. 

 

We stappen verder naar knooppunt 15, onder 

weg dwarsen we opnieuw de Bellestraat. Bij 

knooppunt 15 zijn we aan onze laatste halte  

beland. Met een laatste boodschap: 

“Mededogen… brengt vrede” teksten pag 59 

en 61 

 

 

 

 

We stappen de laatste paar honderd meter naar de 

kerk van Westouter. Bij het beeld van Franciscus 

nemen we van elkaar afscheid met zijn woorden: 

‘vrede en alle goeds !’  

 

6 

Met Franciscus op Vredespad 

 

Bedankt voor je interesse in ons vredespad ! Het pad 

dateert van 2014, de samenleving staat niet stil. De 

pastorie van Westouter werd verkocht, en het 

wandelnetwerk werd vernieuwd. De wegbeschrijving 

in het boekje is achterhaald. Deze flyer bevat de 

juiste info. Het pad kreeg ook een ‘online’ versie: 

www.vredespad.be . Je vindt er alle teksten op terug, 

ook meer verdieping, tips en tools op de weg naar 

vrede.  

 

 

 

Wegbeschrijving- start bij beeld van Franciscus 

Op één uitzondering na volgt het Vredespad het 

Wandelnetwerk Heuvelland, met knooppuntpalen (die een 

nummer dragen) en doorverwijspalen (die de weg naar een 

knooppunt wijzen). Het Vredespad loopt over een 

heuvelachtig parcours, en hoofdzakelijk over veldwegen 

die – spijtig genoeg- niet geschikt zijn voor 

rolstoelgebruikers. De wandelroute telt veertien haltes, 

genummerd van 1 tot 14.  Bij elke halte bevindt zich een 

keramische tegel, in de onmiddellijke buurt van   een 

knooppuntpaal of doorverwijspaal (tenzij anders vermeld) 
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Met Franciscus op vredespad (14,6 km) 

◆ Het parcours is 14,6 km lang en vertrekt aan de 

kerk van Westouter. De eerste halte bevindt zich 

bij het beeld van Franciscus, aan de ingang van de 

kerk. De tocht eindigt met halte 14, bij knp 15 in het 

zicht van de kerk van Westouter. 

◆ Als je de tijd neemt voor de haltes en hun verhalen, 

dan ben je wellicht zo’n vijf uur onder- weg… 

◆ Iets eten, iets drinken, toiletbezoek… zijn mogelijk 

kort na halte 3, in het Molenhof (RodeBerg) en in 

de buurt van halte 10, het centrum van Loker. Achter 

de kerk is een openbaar toilet. In Westouter bevindt 

dit zich in OC Utendoale, 50 meter van de startplek. 

◆ Parkeermogelijkheden zijn ruim aanwezig bij de 

kerk van Westouter en Loker. 

◆ Wandellus Westouter- korte versie (6,5 

km)Vertrek aan de kerk van Westouter zoals voor het 

parcours van de volledige wandeling (zie 

hierboven). Neem na halte 4 de wegbeschrijving bij 

halte 12, en kom zo terug naar Westouter. 

Start 

Graag nodigen wij je uit om de kerk al eens binnen te gaan, er de 
teksten over Franciscus te lezen of zijn Zonnelied te beluisteren. Aan 
de ingang van de kerk – aan de voet van het beeld- bevindt zich 
de eerste keramische tegel. Teksten pag 7 en 8 
 

 
 
 
 
 

Bij het verlaten van de kerk nemen we de weg naar 

links. We stappen voorbij de bocht ( openbaar toilet in 

OC Utendoale !) en zien iets verder rechts de 

doorverwijspaal 2222, die de weg wijst naar 

knooppunt 19. We gaan die richting uit. Merk 100 meter verder 

rechts de Gedachtenissen tuin op: hou eventjes halt voor een 

korte bezinning. Bij 19 gaan we rechtdoor naar knooppunt 10. 

We nemen daar de veldweg naar rechts. 300 meter verder 

komen we aan bij de doorverwijspaal naar knooppunt 22. 

Tweede halte.- teksten pag. 9 en 10  
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We lopen over het veld naar knooppunt 22, aan 

de rand van het bos. Hier vervolgen we het 

mooie bospad naar knooppunt 23, verder naar 

24, en vandaar naar knooppunt 25 . Links van 

ons ligt een landschapspark, met o.a. een groot 

amfitheater -, een speelzone en een picknickplaats. We 

vervolgen onze weg naar knooppunt 33. Onze derde halte.- 

teksten pag. 13,14 en 15 

 

We gaan hier het bos in naar knooppunt 35. 

Onderweg lopen we op de flank van het 

Hellegat, een diepe beboste kloof. Aan 

knooppunt 35 nemen we richting knooppunt 

36. We komen aan een drukke weg: voorzichtig bij het 

oversteken naar knooppunt 37. We wandelen verder 

richting knooppunt 92. Dichtbij zien we de beschermde 

Lijstermolen en het Molenhof. Tussen knooppunt 92 en 

40, komen wij - bij doorverwijspaal nr. 9595 - aan onze 

volgende halte. We hebben er een schitterend zicht op de 

Kemmelberg en de kerktoren van Loker. Teksten pag. 

18-19 en 20 

 

Wandellus Westouter- ingekorte versie: van 

knooppunt 92 en 40 gaan we naar knooppunt 39, ( 

tegel Mededogen heeft respect)  Grote wandeling 

vervolgt haar weg naar knooppunt 40. Van hieruit 

gaan we naar knooppunt 41, en van 41 stappen we verder 

naar knooppunt 60. Hier houden we halt. Teksten pag.47 en 48  

 

 

 

 

We vervolgen ons pad richting knooppunt 94 en 

daarna naar knooppunt 62. Daar stappen we door 

een prachtig stukje natuur: één van de weinige 

plekjes in Heuvelland waar het nog echt stil kan 

zijn. Geniet ervan. Aan knooppuntpaal 62 

houden we halt. Teksten pag. 27 en 28 
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We nemen aan knooppunt 62 de richting 

knooppunt 42. Vandaar vervolgen we de 

weg naar knooppunt 1. Daarbij komen 

we op de soms drukke baan Loker – 

Belle, die we rechts inslaan. Rechts van ons komen 

we voorbij het oud kasteeldomein Behaegel. Als we 

die drukke baan zowat  400 meter verder verlaten, aan 

knooppuntpaal 1, slaan we links de veldweg in naar 

knooppunt 66. In de verte zien we het bos met de 

mooie naam ‘het Eeuwenhout ‘ liggen. Aan 

knooppuntpaal 66 houden we halt. Teksten pag. 31,32 

en 33. 

We wandelen verder naast het bos,van knooppunt 66  

naar  knooppunt 67 en van daar naar knooppunt  57.  

In  de verte  doemt de Kemmelberg op. Aan 

knooppunt   57 ligt een kleine Britse  begraafplaats  

uit  WOI.  Heuvelland telt vandaag 36 WOI begraafplaatsen. 

Samen liggen er 16.587 soldaten begraven uit minstens 8 

verschillende landen. Stuk voor stuk zijn dit plekken van stilte, 

herinnering en bezinning. We gaan naar links, er loopt een 

wandelpad links naast de weg, en lopen zo’n 400 meter verder 

naar knooppunt 56. Hier steken we de straat over ( opgelet!) 

en volgen we knooppunt11.  Zowat 100 meter voorbij 

knooppunt 56, aan de doorverwijspaal nr. 9107 naar 

knooppunt 11, bevindt zich onze volgende halte. Teksten 

pag.36 en 37 

We vervolgen onze weg op deze veldweg naar knooppunt 11. 

Hier houden we opnieuw halt.  Teksten pag. 41 en 42 
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